Waarom al dat wachten, waarom al die piin.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zin.
De strijd was oneerljjk en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder, maar ... je verloor dit gevecht.

Door mooie herinneringen gesterkt,
nemen wij afscheid van

Guido Van Krunckelsven

echtgenoot van
Rita Keuppens

Officier Belgisch leger op rust.
Lid van het St.-Ceciliakoor.
Gepassioneerd volleybalscheidsrechter en reisleider.

Geboren te Antwerpen op 25 mei 1951
en toch nog onverwacht van ons heengegaan
te Brasschaat (A.Z. Klina) op 2 juli 2020.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van hem
te nemen tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk
van O.-L.-Vrouw te Essen-Centrum
op donderdag 9 juli 2020 om 11.00 uur.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in de kerk (Nieuwstraat) vanaf 10.40 uur.

Aansluitend vertrouwen we zijn as toe aan het urnenveld
op de nabijgelegen begraafplaats.

Lieve echtgenoot van:
Rita Keuppens

Trotse papa van:
Jens en Annick De Wael-Van Krunckelsven
Tom en Ineke Van Krunckelsven-Rypens
Wim en Nathalie Van Krunckelsven-Francken

Bovenstebeste bompa van:
Jenthe, Joran, Gitte, Torben, Tijl, Fiene

Delen mee in hun verdriet:
zijn broers, zussen, schoonbroer, schoonzussen,
de neven en nichten,
de families Van Krunckelsven, Keuppens, Baeyens en
Willeme.

Met onze speciale dank aan Stephanie en Eva van de thuisver-
pleging, kinesiste Bianca en dr. W. Michielsen voor hun toewij-
ding en goede zorgen.

Correspondentieadres: Familie Van Krunckelsven-Keuppens
p/a Uitvaartverzorging Luyts, Stationsstraat 184 - 2910 Essen.

www.eddyluyts.be - tel. 03.667.55.29



